
We nemen afscheid van
de heer

Jules Salaerts
echtgenoot van mevrouw Maria Heylen

Lid van de Berglopers en wijkmeester KWB Berlaar-Heikant

Geboren in Itegem op 27 mei 1943 en onverwacht van
ons heengegaan in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden

op 9 december 2024.

Dit melden U:

Maria Heylen             zijn echtgenote

Patrick Salaerts en Kathleen Engelen
 Ilke en Tom en dochtertje Lili
 Bo
 Matheo
Karl en Inge Salaerts - Volkaerts
 Marnik en Fien
 Anna en Casper                 zijn kinderen, kleinkinderen 

en achterkleindochtertje.

Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten van de 
families Salaerts en Heylen.

Volgens de wens van Jules heeft het afscheid in 
intieme kring plaats en zal de asurne een plaatsje 

krijgen in een voor hem vertrouwde omgeving.

Onze dankbaarbaarheid gaat uit naar de 
dokters en het personeel van het Imeldaziekenhuis 

te Bonheiden voor de goede zorgen.
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Rouwadres: 
Familie Salaerts

P/a. Begr. De Ryck 
Werftsesteenweg 6

2220 Heist-op-den-Berg

Ik hield van het leven.

Ik wist niet dat de dood zo nabij was.

Ik hield van de vreugde en de mensen 

die leefden rondom mij,

van de vriendschap, mijn volière, de vele joggings, 

het fietsplezier, van zoveel eenvoudige dingen.

Aan allen die mij lief waren,

vergeet de mooie dagen niet ! Jules Salaerts
1943 - 2024

De familie dankt u 

voor uw medeleven.


